woensdag 21 februari 2018

Extra Ledenvergadering VNFE

Voorzitter: Nu weet ik niet, of degenen die er niet zijn, hard geschrokken zijn van het gegeven dat
we een bestuurslid zoeken of omdat we met experimentele fotografie bezig zijn. Ik heb geen idee,
maar ik vind de opkomst knap laag. Maar goed, het zij zo!

Hans van Hout: .... Een teken aan de wand...

Voorzitter: Ja duidelijk! Maar goed, voordat we met de vergadering beginnen, even dit.
Toegesproken tot de secretaris:

Ik wil namens de vereniging vragen of je nog iets voor ons wilt doen, je doet nog bijna niets, dus ga jij
op kosten van de vereniging maar eens lekker uit eten samen met je vrouw.

Secretaris: Dat vind ik heel erg aardig!

Voorzitter: ...en als dat eten op is, dan heb je geen herinneringen, daarom heb ik dit gekocht! (er
wordt een trofee op tafel gezet in de moderne vorm van een camera).

(Gelach en geapplaudiseer door de aanwezige leden)

Secretaris: tsjongejonge....ik zal het elke keer meenemen.

Gonnie vd Schans: Wat staat er op?

Bert Koppers: Fotootje??

Secretaris: ....1993-2018...25 jaar Secretaris van de VNFE .... en dit is een envelop met leuke inhoud.
Voorzitter: nah... voor de chinees is het altijd genoeg! Dan houd je nog over.

Secretaris: Kan ik twee keer naar de chinees. Dank je wel! Hoe kom je er op.

Voorzitter: Ik werd vorige maand eigenlijk overdonderd, tja dat kun je wel zeggen, we hadden Bert
een flesje wijn gegeven en wat drink jij (Peter) dan. Ik ga niet weer met een flesje wijn aankomen.
Dus wat wel... Ik heb het maar even gelaten zo, maar toen was Hans van Hout daar met de uitspraak,
dat er iets moest gebeuren.

Secretaris: klopt ...stond in mijn verslag...

Voorzitter: Klopt, maar dat kan ik toch niet bespreken waar jij (Peter) bij bent. Ik was dus al wat van
plan en was maar eens gaan zoeken op internet naar firma's die zo iets fabriceren.

Secretaris: Het is een kunstwerkje! Een collectors item!

Voorzitter: Ja zeker...in brons gegoten, maar het zal wel ergens in een hoekje komen te staan.
Secretaris: nee hoor, het komt mooi op mijn werkblad te staan!

Voorziter: Dan open ik nu de algemene ledenvergadering en er is slechts één agendapunt en dat is
bestuursverkiezing. 1k heb van Peter begrepen dat niemand zich aangemeld heeft om het
penningmeesterschap op zich te willen nemen. En dan is nu weer de vraag...Wat willen jullie? De
vereniging opheffen of is er toch iemand die wel een half uurtje per maand tijd heeft.

Secretaris: nog niet eens...

John vd Wouw: Ik zat mij af te vragen wat is de consequentie als je de vereniging opheft en dan
weer gewoon bij elkaar komt.

Voorzitter: Dat is hetzelfde als wat in de mail stond. Jullie kunnen natuurlijk altijd een interim-
bestuur (tijdelijk bestuur) aanstellen als wij aftreden. Maar ja, daar moeten zich ook mensen voor
opgeven. En er nu niemand tijd heeft om het penningmeesterschap op zich te nemen, dan is er ook
niemand die tijdheeft om een volledig nieuwe vereniging op te richten.

Els Nijhuis: Het zal toch geen kwestie van tijd zijn, maar meer een kwestie van kennis.
Voorzitter: Daar is geen kennis voor nodig

Secretaris: Daar komt 1 factuurtje per maand van Lumens ('t Slot) wat je moet noteren en via de
RABO-bank APP moet factureren. Zeg ik dat goed Bert?

Voorzitter: Bert heeft ook de kennis niet van boekhouden...Dat heeft hij direct in het begin al gezegd,
dat hij nog nooit iets aan boekhouden heeft gedaan. En die heeft het wel op zich genomen.

Ad van Duren: Ik hoor de hele tijd dat het zo weinig tijd kost, tot zelfs maar een half uurtje per
maand. Dan vraag ik mij af waarom de vorige penningmeester zijn penningmeesterschap niet voort
kan zetten?

Voorzitter: Bert heeft dat destijds op zich genomen onder dezelfde dwang die er nu ook is.
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Hij had toen al gezegd dat hij dat voor 1 jaar zou doen.

Bert Koppers: Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat wanneer je lid bent van de vereiniging, je met je
handen over elkaar blijft zitten. Als er niet één iemand is dan stap ik in. Nogmaals ik blijf dit niet
doen.

Frank Schulkes: Is het dan niet een simpele inschatting, ik neem aan dat je als bestuur ook
verschillende taken hebt.

Secretaris: ...zo dikwijls hebben wij geen kontakt met elkaar!

Voorzitter: ...als we al iets te vergaderen hebben, dan doen wij dat voorafgaand aan de clubavond.
Dan zijn we gewoon iets eerder hier. We doen heel veel dingen per email, dus dat is het probleem
niet. Het is gewoon een kwestie van iemand vinden die bijhoudt wie hun contributie betaald hebben
en terugkoppelt aan Peter wie er wel en niet betaald heeft. En inderdaad eens per maand de factuur
van Lumens overmaken.

Dat is alles wat er te doen is!

Bert Koppers: de rest is geautomatiseerd, zoals de verzekering.

John vd Wouw: ...Nou dan schrijf mij maar op. Het is tenslotte toch een wedstrijdje wie houdt het
langste zijn waffel dicht.

Voorzitter: Ja die wedstrijd lijkt het inderdaad, maar als je het wil doen John zijn wij heel blij.

John vd Wouw: Ik heb mijn mond dicht gehouden, omdat de bereidwillendheid nul-komma-nul is.
En dat stoort me! Dat heeft mij vorige keer ook ontzettend gestoord en ik heb al eens een stap naar
voren gezet als expo-codrdinator en dat was ook allemaal trekken, trekken, trekken, dat ik maar dacht
(en Wim idem dito) ... scheidt hier eens mee uit, want je bent er een hoop tijd in aan het steken en je
wordt niet gewaardeerd. Toen dacht ik ook van hier nok ik mee.

Voorzitter: Je hoeft niet in het bestuur te gaan zitten om waardering te krijgen, want dat krijg je niet.
John vd Wouw: Het zit me niet heel erg dwarszit, maar het stoort mij wel dat er zo aan getrokken
moet worden. Meer dan de helft van de club is met pensioen en de gepensioneerden hebben geen
tijd.....maar ik zal er niet altijd kunnen zijn, want wat ik vorige keer zei over mijn werk is helaas
waarheid en toevallig heb ik deze week geen weekenddienst.

Secretaris: ...administratieve handelingen behandel ik toch...

John vd Wouw: Vorig jaar ben ik ook meerdere keren niet geweest, vanwege mijn werk. Dat is
gewoon een feit en daar heb ik gewoon mee te dealen. Dan is misschien penningmeester de beste
keus.

Voorzitter: Formeel moet ik tijdens de vergadering aan jullie allen vragen of jullie het er mee eens
zijn? 1k ben een jaar geleden als voorzitter begonnen en dan valt het enorm tegen als je aan een dood
paard ligt te trekken en niemand die je wilt helpen.

John vd Wouw: Mag ik daar publiekelijk een tip over geven?

Voorzitter:.... ja ...ik moet anders optreden zeker?

John vd Wouw: Nee, ja... de eerste mail vond ik vrij negatief, dat ik dacht 'ik ga nog niet eens' ... 'het
is eigenlijk al finito'...'want niemand wordt hierdoor geinspireerd'. En toen kwam de mail van Ine er
achter aan, waarbij ik dacht dat is toch weer een vrouw, die de toon net iets anders zet. Maar Frans, ik
ben hetzelfde als jij, ik zal er net zo goed en hard inhakken. Maar daar inspireer je niet mee, je moet
eigenlijk inspirator zijn. Een inspirator wordt je door te enthousiastmeren. Je gaat rechtsom, maar
moet het eigenlijk linksom doen.

Voorzitter: ik zal er mijn best voor doen, maar ik kan je niet garanderen na zeventig jaar, dat dat rap
veranderd.

John vd Wouw: ...daarom sta ik nog te kijken dat we hier nog met een redelijk aantal zijn. Toen
straks stonden we te kijken, wat komt er dadelijk nog binnen, misschien een man of tien en dan houdt
het op. Ik ben daar dan niet te laf om daarvoor weg te blijven. Dat tweede mailtje van Peter en van Ine
dat gaf weer wat moed.

Els Nijhuis: ...Ja dat vond ik ook, ik vond dat eerste mailtje heel erg negatief en dan houdt het
gewoon op. Ik werd er gewoon depri van!

Voorzitter: nou heb ik de mailtjes zo niet op een rij....

Secretaris: ...de mail die ik gemaakt had, heb jij niet gebruikt....

Voorzitter: ....ohja, jij had een hele lange email...

Secretaris: .... klopt, ik had er een heel verhaal van gemaakt en jij had het verkort.
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Ine van Schijndel: ...voorzitter mag ik even iets zeggen?

Voorzitter: ja zeker!

Ine van Schijndel: ...Ik had ook dat negatieve gevoel... en ... dan kun je daar ook in mee gaan... het
penningmeesterschap zat mij echt ook heel erg dwars.... en...waar voel ik mij wel goed bij? Die
andere manier van fotobespreken, dat kunnen we nu weer gaan uitstellen, van uitstel komt ook weer
afstel... en dat was de reden van mij ... en ik heb met Peter overlegd... van wat gaan we doen volgende
week... ik wilde eigenlijk een hele avond daar aan besteden, dat zou nu niet kunnen maar volgende
maand ook niet, omdat Nelleke dan haar presentatie houd. Dat was voor mij de reden dat
potverdomme er gewoon voor gaan en we zie wel weer om er positiviteit er in te krijgen, ook al is dit
niet voor iedereen de leukste manier, maar juist om het een keer helemaal anders te doen. En dan
kunnen we erna nog overleggen voor een tussenvorm, of iets anders, alle ideeén zijn welkom. Maar
dat we samen aan iets werken...

Els Nijhuis: ... en inspirerend kan zijn... en dat mis ik soms wel hier de inspiratie van de andere leden,
fotografen...

Ine van Schijndel:.... en doordat je .... voordat ik op de dingen vooruit ga lopen...zeg ik dadelijk.
Voorzitter: nee maar goed, in die enquéte lees ik ook alle mogelijke kritiek ... en dan denk ik ja,
degene die kritiek hebben, die mogen ook opstaan en zelf met ideeén komen.

Els Nijhuis: ... ik heb als er ruimte voor is wel een leuk idee? Zo meteen als we klaar zijn.
Voorzitter: ..zometeen ?.. na de rondvraag?

Een van de dingen die gezegd werden in de enquéte: 'Het lijkt wel een dia-avondje' daar voel ik mij
op aan gesproken, want ik heb bijvoorbeeld een keer een fotoreis die ik gemaakt heb naar het
Bayrische Wald, Oostenrijk en Hongarije.... Dat heb ik uitgebreid laten zien, NIET omdat het zulke
geweldige foto's waren, nou ja een paar waren best leuke foto's, maar niet absolute toppers...maar
meer omdat er misschien mensen zijn, die ook wel eens een ander gebied willen zien. En dat bedoel ik
dan met inspiratie geven om te laten zien wat je daar kunt fotograferen en doe het alstubelieft het
beter dan ik het gedaan heb. Dat was de bedoeling en dan krijg je de kritiek 'het lijkt wel een dia-
avond bij mijn opa & oma vroeger'

ledereen: ... dat was niet persoonlijk en dat sloeg niet op jouw!!

Hans van Hout: ... dat sloeg daar niet op, maar over het vertonen van losse foto's ...

Voorzitter: ohh...ik voelde dat zo, maar dan heb ik dat verkeerd ingeschat.

John vd Wouw: ... zoveel mensen...zoveel wensen! ieder kent zijn eigen waarheid.

Voorzitter: ja dat is waar...

Gonnie vd Schans: Het was de bedoeling dat je het heel open invulde, dan denk ik ook van dat je
meningen krijgt van mensen die denken... zo komt het over... maar dat wil dan niet zeggen dat je geen
lid van de club wil zijn. Het ging er om dat wie je bent weer te geven, dat je van daaruit ook iets kan
veranderen, dus ik denk niet dat iemand zich dat persoonlijk moet aantrekken.

Voorzitter: oke, ik wilde dat ook niet helemaal persoonlijk maken, maar er zijn zo van die dingen,
dat ik zeg..ja...we zitten hier met een club op zo'n divers nivo en dat heb ik al eerder gezegd. En naar
aanleiding van die enquéte krijg je van één van de leden te horen dat het nivo zo hoog ligt, dat ik van
mezelf nauwelijks iets durf te laten zien. En een ander zegt ...ik was er niet en heb het nagevraagd en
ik heb niets gemist die avond.

Ine van Schijndel: Tja Frans, nou kom je daar steeds op terug en door zo'n opmerking heb ik alweer
meteen een heel negatief gevoel.

Voorzitter: Ik vind dat helemaal niet negatief, ik snap niet hoe je daar bij komt.

Ine van Schijndel: ik krijg daar een negatief gevoel bij, maar moeten we nu weer die enquéte
opnieuw door gaan nemen?

Voorzitter: ik zie dat helemaal niet negatief dat het verschil zo groot is!

Ine van Schijndel: het verschil mag groot zijn, maar als ze dan zeggen ...ik heb niets gemist...
Voorzitter: ...dan zegt dat iets over de leden en niet over mij..

Els Nijhuis: ... dat zegt iets over de persoon en niet over de club.

Voorzitter: dat probeer ik ook te zeggen, dat het verschil zo groot is, dat je voor elk wat wils moet
bieden. Het is hardstikke mooi als er van die toppers komen, zoals de fotoserie over die bomen van
Jowan lven...vond ik echt geweldig!! Maar er zijn ook plaatjes bij, waarbij ik zeg...nou ja... dat moet
nog aardig groeien. Dat mag.
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Hans van Hout: Door het goed te beoordelen binnen de groep en daar positieve feedback op te geven
worden die mensen ook beter.

Ad van Duren: Dit is ook typisch het fenomeen van een club als een fotoclub. En zo heb je zoveel
verenigingen. Maar vergelijk het eens met een voetbalclub, daar heb je allerlei gradaties in...
enne...geledingen... als je behoefte hebt aan een elftal dan stop je alles in een bepaald elftal, dan stop
je daar alles in dat heb je niet in zo'n vereniging. Je moet altijd rekening houden met een diversiteit
van mensen en daar zou je mee moeten dealen.

Voorzitter: ...daar ben ik het absoluut met je eens... en dat wil ik ook graag doen, dat willen we
allemaal mag ik hopen, maar dan hoop ik dus ook, dat degene die van zichzelf vinden nog niet ver
genoeg zijn... stuur alstublieft in. Laat het zien... en doe iets wat we er over zeggen.

Piet Goderie: Degene van de opmerking van "dan heb ik niets gemist", die heeft heel veel gemist.
Zijn expertise om andere beter te maken dat heeft hij gemist.

Voorzitter: Dat hebben wij gemist! Hij heeft de kans gemist om het ons te leren! Wat Marijn vorige
keer zei...'kennelijk zitten we hier allemaal om binnen te halen (consumeren)' en niemand om te geven
en te delen. Dat vind ik een beetje jammer.

(Geroezemoes.... ben ik het niet mee eens zeiden er vele !)

Hij zei dat metname ook omdat niemand in het bestuur wilde...maar goed.

We hebben een nieuwe penningmeester! Daar zijn we blij mee!

Dan heb ik nu nog de rondvraag... Els..

Els Nijhuis: Ik wilde er een beetje positiviteit in brengen. Ik heb het idee al heel lang in mijn hoofd,
maar ik vergeet het aldoor in te brengen.

Ik zit al best wel lang bij de fotovereniging, maar als ik nou vraag wat ben jij voor fotograaf, of jij of
jij, dan weet ik dat niet. Ik had eigenlijk het idee dat ik het wel leuk vind om iedereen te ontmoeten
via foto's. Als men dat leuk vindt..."Wat ben je voor een fotograaf?' En laat dat eens via een aantal
beelden zien. Vertel daar iets over, laat zien wat voor fotograaf je bent en doe dat illustreren met een
aantal beelden en weergeeft wat voor fotograaf je bent.

Secretaris:... eigenlijk een presentatie van jezelf?

Els Nijhuis: ja...

Voorzitter: als ik dan naar mezelf kijk, ben ik vooral een kps-fotograaf...(klein pokke spul)
...uhhh...daar zitten een aantal vogelfotografen, maar dat is niet precies wat jij bedoelt denk ik.

Els Nijhuis: ...jawel! Gonnie heeft misschien mooie sfeerbeelden, maar is ook een heel andere
fotograaf... nou laat het maar zien via beelden.

Voorzitter: ... ik begrijp het niet helemaal... Els jij bent een echte vogelfotograaf en Gonnie maakt
heel graag romantische beelden. Nou ja...noem maar op...

Bert Koppers: Ik begrijp het zo...Ik vind het een hardstikke leuk idee. We gaan gewoon het rijtje af...
de eerst volgende laat jij (Wim Aerdts) & jij (Gonnie van der Schans) wat zien. Dat mogen beelden
zijn waar jij mee bezig bent.

Hans van Hout: Moet dat dan beelden over natuurfotografie zijn? (Geroezemoes en hectiek
onderling, niet te verstaan!)

Bert Koppers: Dat interesseerd mij niet...

Ad van Duren: laat gewoon zien waar je mee bezig bent...

Gonnie vd Schans: het gaat er om dat je een beeld krijgt over de fotograaf. Als die naast
natuurfotografie ook nog andere fotografie doet, zou ik dat graag willen zien.

Ad van Duren: Als er iemand is die alleen bekend is van vogelfotografie kan ineens ook aan
landschapsfotografie doen.

Ine van Schijndel: Wil je de presentatie dan hier laten geven?

Els Nijhuis: Ja hoor, gewoon aan het begin van de avond. Een kwartiertje, tien minuten, meer hoeft
niet. Ik zou dan voorstellen elke bijeenkomst één of twee leden.

Voorzitter: We hebben het er even met het bestuur, dagelijks bestuur over gehad, John kom er bij
zitten.

John van de Wouw: nee, ik blijf nog even hier zitten....
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Voorzitter: Wij dachten dat het misschien wel aardig was om dat we elke bijeenkomst twee mensen
uit te nodigen maximaal elk tien beelden in te sturen en zich als fotograaf voor te stellen. Ja ?

John vd Wouw: Ja, ben je meteen het probleem kwijt dat er geen presentaties zijn.

Voorzitter: juist, dat zei Peter ook al. We zijn een goed team John....

Secretaris: Het is een kwestie van inplannen...gaan we dat op de betreffende clubavond zelf doen wie
de volgende keer aan de beurt is?

Voorzitter: ja dat is het makkelijkste... wie is de eerste? Jij Wim Aerdts en jij Gonnie van der Schans.
Oké, dan hebben we er twee voor de komende keer.

Piet Goderie: Ik heb er ook één? Een presentatie dus !

Bert Koppers: ho ho ...het gaat er nu om presenteer jezelf. Al is dat fotografie in de stad,
portretfotografie, het maakt mij niet uit. Laat zien wie jij bent...

Voorzitter: de presentatie die jij hebt Piet, hoelang duurt die ?

Piet Goderie: een Klein kwartiertje.

Secretaris: Presentaties en deze, dan houdt je geen tijd meer over voor beelddiscussies.

Voorzitter: we moeten even alles op een rij gaan zetten.

Secretaris: Maart is de zwartwit avond en de presentatie van Nelleke Snijders.

Voorzitter: dan moet het verder opgeschoven worden?

Secretaris: april of mei?

Gonnie vd Schans: April, mei kan ik niet.

Wim Aerdts: April is goed hoor!

Voorzitter: oké, dan wordt dat 18 april.

OKé, Piet als jij dan een mailtje naar het secretariaat stuurt om je presentatie aan te melden, zal Peter
deze inplannen.

Secretaris: dat kan in mei, is dat goed Piet Goderie met eigen presentatie, laten we het inplannen op
16 mei.

Voorzitter: Maart is van de 21e naar de 14e verschoven in verband met de
Gemeenteraadverkiezingen.

Verder nog mensen voor de rondvraag?

Gonnie vd Schans: Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de resultaten van de enquéte. VVooral naar de
ideeéen ben ik benieuwd naar.

Voorzitter: Dit ligt momenteel bij Antonie Elemans. Hij zou dit verder uitwerken, maar kon even
duren daar hij tussentijds naar Amerika moest voor zijn werk.

Ad van Duren: Daar heb ik nog een vraag over Peter. De afspraak was dat jij gegevens van de
complete enquéte door zou sturen naar Antonie om er een analyse van te maken.

Secretaris: Heb ik gedaan! Is reeds eerder verzonden naar Antonie.

Ad van Duren: Ohh...oke!

Voorzitter: Dat is gebeurd, maar Antonie heeft hiervoor een paar maanden tijd nodig.

Ad van Duren: Dat had ik toen opgeworpen samen met nog een paar mensen in verband met de
exposities, ik heb daar al een heel draaiboek voor gemaakt, wat ik met die mensen gedeeld heb, maar
ik even gemeend een pas op de plaats te moeten maken, ik wacht nog even op de resultaten van de
enguéte. En als daar merendeel van de mensen niet zit te wachten op een expositie, dan ga ik daar
verder geen moeite aan besteden.

Secretaris: ...dat snap ik, maar het is nu wachten op de resultaten van Antonie, zodra hij terug is uit
Amerika.

Ad van Duren: Nah, dan wachten we dat even af.

Voorzitter: ...en dat kan wel twee maanden duren, dus geduld.

John vd Wouw: Proberen eigenlijk die grote groep tegenover het bestuur omdat te doorbreken en dan
vind ik het al mooi, dat jij nu de stap zet de expocodrdinator te worden, want dat je dan toch weer het
samen weer iets op te bouwen en er weer een beetje nieuw leven inblaast. Vroeger toen de club nog
niet zo groot was en we met twaalf man waren gingen we een expo ophangen bij Natuurmonumenten
in Oisterwijk. Daar was gewoon iedereen bij!

Secretaris: ... dat was ook gezellig..

John vd Wouw: ... dat was hardstikke gezellig! Je bent met de groep bezig...ennuh... je doet hezelfde,
je gaat iets opbouwen...daar was ook niet één man de klos en dus ook niet één die alles moest doen.
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En vele handen maken licht werk zeggen ze wel eens en eigenlijk moeten we proberen daar weer naar
toe te gaan. En dan eigenlijk ook de mensen die nu nieuw bij de club komen er op attenderen dat ze
niet achterover hoeven te gaan leunen... maar goed, je kunt het niet zo hard spelen met de club die er
al zit... maar op een gegeven ogenblik gaan bepaalde dingen toch groeien en dan zien anderen dat het
zo toch hardstikke leuk is. Dan geeft dat ook de behoefte om daaraan mee te doen.

En dan moet je toch eigenlijk beginnen bij de leden die nu binnen komen.

Voorzitter: ... we hebben ook een totaal nieuw inschrijfformulier gemaakt... en één van de dingen die
ik daar ingebracht heb, ik weet niet of iedereen het daar mee eens is, dat is dat we vragen aan nieuwe
leden, wat hij/zij voor een beroep heeft of had met de achterliggende gedachten van... ik noem maar
iets... als wij een juridisch probleem hebben hier in verband met de huur of zo... is het wel handig om
te weten of één van de leden jurist of advocaat is.

En dat soort dingen... of boekhouder, dan heb je gelijk een penningmeester.

Ine van Schijndel: Moet je misschien de vraag anders stellen? (lachsalvo)... misschien zoiets
als..."Kunnen we in verenigingsverband gebruik maken van uw expertise?"

en niet van wat voor beroep heb je!

Voorzitter: ik ben nogal direct... ik vraag het recht op de man af... als zij /hij het beroep niet wil
geven, het zij zo, daar is iedereen vrij in.

Is het nou zo bot om dat zo te vragen?

Hans van Hout: Nee, maar sommige mensen willen misschien liever niet dat dat bekend wordt of
niet staan te springen van ik ben advocaat geweest...

Voorzitter:... ze hoeven dat niet op te geven...

John vd Wouw: Ik wist niet naar wie ik dat logo moest sturen toen ik dat op een kladje had getekend.
En dan is dat op zich wel fijn naar wie ik het kon sturen. Ik dacht aan Hans of Heike, maar wie heeft
het nu getekend?

Secretaris: Frans

John vd Wouw: Ik was in de veronderstelling dat jij Hans of Heike daar energie in hadden gestoken.
Voorzitter: in eerste instantie iemand anders...ik weet niet wie!...of was het toch Heike...

Ik heb het na de laatste vergadering verder uitgewerkt.

Er was toen gevraagd om er een telelensje van te maken en het flitsertje eraf te joppen.

Secretaris: Het was eerst in zwartwit gemaakt...en ik denk toch dat dat Heike is geweest.

John vd Wouw: ... maar goed, dat is dus de kennis en jullie hebben dat gedaan...en had ook begrepen
dat dat bij jullie weggelegd ging worden en dan is het ook logisch ...

Voorzitter: dat zit in het verlengde... ik heb destijds nog gevraagd wie er een grafische opleiding
heeft gedaan. Dat was hans, Heike en ik (Frans). .... en jij (Hannie) ook, dat wist ik ook niet.

Dat zijn toch mooie dingen om te weten.... wat is je beroep. Zo kom je er achter!

Els Nijhuis: dat zou je in de presentatie ook inbrengen.

Voorzitter: Nieuwe leden vragen we het sowieso en van bestaande leden weten we het nog niet van.
Hans van Hout: Ik vind het wel een leuk idee, als je een presentatie houdt van jezelf je ook even
informatie geeft over wie je bent, wat je doet/deed...etc... Dan weet ook iedereen wie de fotograaf is.
Gonnie vd Schans: he... we hebben maar 10 minuten!

Voorzitter: bestaande leden daar weten we het vaak niet van, dat blijkt nou weer, en voor nieuwe
leden staat deze vraag voor in het inschrijfformulier.

Goed verder nog iets of kunnen we overgaan tot het volgende deel...

Ine van Schijndel: 1k had nog een vraag. Ik meende dat we het over een expositiegroep gehad maar
ook over een avondvoorbereidinggroep. Voor de fotobespreking, daar had ook iemand zich voor
aangemeld...

Bert Koppers: dat klopt, maar ik ben zijn naam even kwijt.

Voorzitter: dat kunnen we terug lezen in het vorige verslag, het lang verslag....

Bert Koppers: ... ik ga mee de fotobespreking doen en Hans van Hout ook, samen met Ine van
Schijndel.

Voorzitter: ... het gaat de goede kant op zo...

Hannie Siroen: ik ben nu 4 maanden thuis, normaal ben ik op vakantie, maar nu dus thuis en kan ik
graag meehelpen met de expo-commissie.
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Ad van Duren: dat is mooi, zodra we de uitslag van de enquéte hebben ontvangen van Antonie, dan
kunnen we verder.

Voorzitter: oh ja... nu we toch met de rondvraag bezig zijn, ik had ook nog iets. Ik ben ooit begonnen
met te vragen over technische uitleg over dingen. Ik heb daar zelf een voorbeeldje van gegeven door
te laten zien hoe je achteraf digitaal een grijsverloopfilter kunt toepassen in Photoshop, daarna heeft
Hans van Hout datzelfde gedaan voor Lightroom en toen was het weer stil.

Robbert de Smet: Ik heb daar toevallig gisteren nog over nagedacht. Ik maak panorama's en ik weet
niet of daar belangstelling voor is.

Voorzitter: Daar is altijd belangstelling voor...als er mensen ergens vaker in bezig zijn, hebben zij
altijd meer ervaring dan mensen die er niet of minder vaak aan bezig zijn....Graag !

Robbert de Smet: oke, zet mij er dan maar op.

Hans van Hout: ...het is toch wel de actieve kern die hier zit?

Voorzitter: weet je wat, we gaan de rest royeren... (grapje)

waar ik nog steeds op zoek naar ben is hoe je het beste ruis kunt onderdrukken, maar dat komt nog
wel eens aan bod denk ik.

Hans van Hout: DXO

Bert Koppers: Kent iemand DXO? DXO is eigenlijk van oorsprong een firma die onderzoek doet
naar optische eigenschappen van lenzen. Die hebben daar een heel groot laboratorium voor. Die
hebben algoritmis ontwikkeld om combinatie van lens en body, waardoor je dus qua ruis.... ik
fotografeer soms dik boven de 10.000 en die gooi ik de DXO in ...het programma kijkt welke body en
lens heb ik gebruikt en op grond daarvan berekend ie de maximale setting.

Hans van Hout: dat is echt verbluffend!

Voorzitter: we dwalen af....

Hans van Hout: nee we dwalen niet af, want dit kan ook een onderwerp zijn.

Voorzitter: maar luister, ik bedoel, dat hoeft nu niet uitgelegd te worden.

John vd Wouw: je moet ze enthousiat maken ...

Voorzitter: ik wil graag de vergadering sluiten zodat we over kunnen gaan tot het vertonen van de
experimentele beelden.

Applaus.....onder de aanwezige leden voor de geslaagde extra ledenvergadering.
(Eind: 20.37 uur)



